
Wat dachten de Grieken over slavernij, oorlog voeren, de dood ...? 
Het leven in de Griekse poleis (stadstaten) is soms heel herkenbaar 
en soms verrassend anders dan het leven in onze hedendaagse 
maatschappij.

Je leert over de geschiedenis en het leven van de Grieken: het 
ontstaan van de Atheense democratie, het leven van de Spartaanse 
soldaten, de veroveringen van Alexander de Grote, de Olympische 
Spelen ...

De Griekse cultuur is rijk aan grote denkers zoals Sokrates, Plato en 
Aristoteles. De eerste fi losofen dachten na over het ontstaan van 
alle dingen en de rol van de mens op aarde. 

De Grieken zijn boeiende vertellers. De Griekse mythologie met 
verhalen over de Trojaanse oorlog, de twaalf werken van Herakles, 
de omzwervingen van Odysseus of de verhalen over de rebelse 
Antigone zijn tot op vandaag een bron van inspiratie voor veel 
kunstenaars.
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Je vraagt je misschien af waarom je naast Latijn 
ook voor Grieks zou kiezen. We laten hieronder 
een aantal gemotiveerde leerlingen aan het woord.

Ben je nieuwsgierig hoe de oude Grieken, de Griekse taal en de 
Griekse mythen inspiratie leverden aan Shakespeare, Michelangelo, 
Walt Disney, bordspellen, games en vele boeken? Wil je de geboorte 
van Athena aanschouwen? Zien hoe Kronos en Gaia wraak nemen op 
Ouranos? Of meehuilen met koning Midas? Ik wel! Ga voor Grieks!
Michiel (eerste graad)

Uitdagingen ga ik nooit uit de weg. Zo was ik vastbesloten mij deze 
vreemde taal in nog vreemdere letters eigen te maken. Tussen alle 
tragedies, heldendichten en grammatica door heb ik nieuwe vrienden 
gemaakt, levenslessen geleerd, maar vooral heel vaak mijn 
wenkbrauwen gefronst.
Guus (derde graad)

Na het eerste jaar Latijn gedaan te hebben, was het voor mij niet zo’n 
moeilijke keuze om er nog een oude taal bij te nemen. Na het 
proevertje Grieks op het einde van het eerste jaar wist ik wel zeker 
dat dit iets voor mij was. De taal, de cultuur, de fi losofi e, de grote 
klassieke auteurs en hun werken intrigeerden mij. Vijf jaar Grieks 
heeft mijn schoolcarrière, inzichten en ideeën verrijkt. Ik heb me mijn 
keuze dan ook nooit beklaagd.
Ana-Clara (derde graad)
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Vaak krijgen leerlingen Grieks de vraag wat ze met die 
zogenaamd dode taal kunnen doen. Veel meer dan je 
denkt: voor wie Grieks studeert, gaan vele poorten 
open!

Een opleiding Grieks kan je taalgevoel aanscherpen, je inlevings-
vermogen verruimen en je concentratievermogen stimuleren.
Isaac Demey, redacteur

De retorische kneepjes van de oude Grieken en Romeinen helpen me 
nu nog dagelijks om vol overtuiging op klanten en leveranciers toe te 
stappen.
Elisabeth Minnaert, coördinator netwerkevents en communicatie

Het gaat niet alleen om de cultuur en de verhalen, maar ook om de 
rechtspraak. De Grieken zijn de uitvinders van het jurysysteem. Hoe 
men toen het recht aan de burgers gaf, dat is ontzettend interessant.
Jef Vermassen, strafpleiter

Ik ben zeer blij dat ik voor Grieks heb gekozen. Tijdens mijn opleiding 
geneeskunde kwam ik vaak in contact met het Grieks door de lessen 
anatomie en ziekteleer. Vele woorden binnen de opleiding genees-
kunde kon ik gemakkelijk afl eiden vanuit mijn voorkennis van de 
Griekse taal. Mijn studie van het Grieks heeft me leren studeren en 

heeft er ook voor gezorgd dat ik grote 
cursussen kon verwerken. Het is een 
enorme meerwaarde en het was een 
voorrecht dat ik de Griekse teksten heb 
mogen lezen. Wat mij ook is bijgeble-
ven, is het plezier om je eerst voor een 
ondoorzichtige tekst te bevinden en 
dan geleidelijk aan de boodschap te 
begrijpen. Het heeft me vooral ook 
gevormd als mens met een brede kennis. 
Dario Michaux, arts

In de eerste lessen maak je kennis met het Griekse alfabet. Dat is 
niet zo moeilijk als je zou denken! Misschien kan je βίος, ἄτλας of 
αὐτό al lezen!

De taal van de oude Grieken lijkt in veel opzichten op het Latijn: de 
Grieken maakten bijvoorbeeld ook gebruik van naamvallen. Maar je 
kan ook je tanden zetten in een aantal boeiende verschillen.

Je begint met eenvoudige Oudgriekse teksten over mythologische 
fi guren zoals Theseus, Ariadne en de Minotauros.

Later in je Griekse carrière lees je hoogtepunten uit de wereld-
literatuur, zoals Homeros, Sappho en Herodotos.

Archeologen ontdekten dit kleitablet 
op de archeologische site van het oude 
Olympia, bij de verwoeste tempel van 
Zeus. De gegraveerde inscripties 
bevatten dertien verzen van de 
Odyssee. Het gaat om verzen uit het 
14e boek waarin de held Odysseus 
varkenshoeder Eumaios 
toespreekt.

BIOLOGIE komt van de Griekse woorden voor ‘leven’ (bios) en ‘studie’ (logos)

KINESIST komt van het Griekse woord voor ‘bewegen’ (kinein)

BIBLIOTHEEK komt van het Griekse woord voor ‘boek’ (biblion)

ORTHODONTIST komt van de Griekse woorden voor ‘recht’ (orthos) en ‘tand’ (odont-)

HIPPODROOM komt van de Griekse woorden voor ‘paard’ (hippos) en ‘loopwedstrijd’ (dromos)

TOPOGRAFIE komt van de Griekse woorden voor ‘plaats’ (topos) en ‘schrijven’ (grafein)

OCTOPUS komt van de Griekse woorden voor ‘acht’ (oktoo) en voet (pous)

HYPNOSE komt van het Griekse woord voor ‘slaap’ (hypnos)

TELEFOON komt van de Griekse woorden voor ‘ver’ (tèlè) en ‘stem’ (foonè)

PSYCHIATER komt van de Griekse woorden voor ‘ziel’ (psychè) en ‘arts’ (iatros)
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De TAAL VA
DE GRIEKEN

wat kan je ermee doen?

je kent al meer grieks dan je denkt.
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